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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 29 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Je mag voor jezelf opkomen 

“Wanneer de ander een gevaar voor jou zou betekenen, dan moet je weten 

dat  je mee de wapens mag  smeden om  tegen de ander  in  te gaan, dat  is 

eerlijk, dat is juist.  

Je moet  je dus niet  laten doen, maar het moet wel  in evenwicht staan  tot 

wat die ander  is en gebruikt en wil gebruiken. Er blijft dus altijd een soort 

liefdevolle aandacht naar de ander  toe:  ‘wat  is die ander aan het doen en 

hoe sta ik daartegenover?’ Je past je dus aan aan de ander.  

Wanneer  de  ander  vecht,  dan mag  je  terugvechten, maar  je moet weten 

waarom  je een bepaald ding doet. Als  je bijvoorbeeld de sterkste bent, bij 

een kind bijvoorbeeld, dan mag  je er niet  tegen gaan vechten met al  jouw 

kracht, maar dan moet je je aanpassen aan dat kind.  

Dus  je moet  altijd weten wat  je  kan  en wat  je mag  doen. Weet  in welke 

situatie je staat en leer daaruit, maar wanneer je vanuit liefde handelt, mag 

je alles en het zal  juist zijn. Leer dus op te komen voor  jezelf met de  juiste 

middelen, op de  juiste manier en weet dat  je  voortdurend  rekening moet 

houden met de ander.”   

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd” 

(uit hoofdstuk 14: ‘Jezelf zijn ondanks onevenwichtigheid’) © Mayil.com 
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